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In het groot:
ABBA [vader]
SIM [ja, levensbeaming]

AMOR [liefde]

Come to wisdom
Without thinking
Long for what is essential and desirable.

Keeping things in control is an illusion.

Suffering is unavoidable.

Make use of disappointments as a chance to take a
leap into life.

The acceptance of your destiny, abandon liberty,
and you will be free.

Everything, each contact or event has a meaning.

Man creates the world of his inner self.
Spirituality creates space and freedom.
Unity cannot be explained.

Inner positivism comes alive in the material world.
Help comes in the material world.

Help comes to you from unity.

Man creates the world from his inner self.

Abandon liberty and you will be free.

The acceptance of your destiny

Make use of disappointments as a chance to take a
leap into life.

Transformation via surrender

Long for what is essential.

Kom tot wijsheid
zonder na te denken
Verlang naar wat wezenlijk en wenselijk is.

De zaken onder controle houden is een illusie.

Lijden is niet te vermijden.

Gebruik ontgoochelingen als een kans om een
sprong in het leven te wagen.

Aanvaard je bestemming, laat de vrijheid varen, en
je zult vrij zijn.

Alles, elk contact of gebeurtenis heeft een betekenis.

De mens schept de wereld van zijn innerlijke zelf.
Spiritualiteit creéert ruimte en vrijheid.
Eenheid is niet uit te leggen.

Innerlijke positieve ingesteldheid komt tot leven in
de materiéle wereld.

In de materiéle wereld mag je hulp verwachten.
Vanuit eenheid zul je hulp krijgen.

De mens schept de wereld vanuit zijn eigen
innerlijke.

Laat de vrijheid varen en je zult vrij zijn.

Aanvaard je lot.

Gebruik teleurstellingen als een kans om een sprong
in het leven te wagen.

Verandering via overgave.

Verlang naar wat wezenlijk is.



